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               SchoolJournaal         

’t Regenboogje 
 

Door : Adriana, Alice, Amelia, Carole, Lily Joan, Lucie, Mariam, 

Océane, Tybelia, Vera, Abigael, Senne, Gustave, Lina en Fatima   

 

Deze maand in het nieuws: 

 

De Geschiedenis van de school !!! 

Nationaliteiten op school 

Eenvoudig gerecht met eieren en ham 

Een kalender en veel leuke spelletjes en raadsels! 

 

INHOUD: 

p.1: Inhoud, p.3:Hoek van de lezers, p.4,5: Artikel, p.6: Spelletjes, p.7: Post, p.8: 

Recept, p.9: Kalender, p.10: Strip 

 

  

Beter ooit dan nooit 
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Hoek van de lezers  

Zou je van nationaliteit willen veranderen? 

  

 

 

Wat eet je graag in je geboorteland?  

 

 

Wat vind je leuk aan je geboorteland ? 

 

 

 

 
 

 

 

Nee, ik ben blij met 

mijn nationaliteit. 

Calypso, L3 

 

Ja, ik wil Amerikaans 

worden. 

Abigaël, L6 

Croissants, bij het ontbijt. 

Esmée, L4 

Er zijn veel musea’s . 

Ellie, L4 
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NIEUWS ! ! 

De Geschiedenis van onze school … 

 

Onze school is opgericht op 1 september 1991. Toen was onze school een schooltje van maar 

20 kinderen. Het gebouw van de lagere school werd gebouwd in de jaren 70. Toen bestond het 

kleutergebouw nog niet, dat is er maar pas gekomen in 2013. Daarvoor stonden daar containers. 

Eerst was het de school van de kinderen van de rijkswacht (politie). Vervolgens werd het een muziek-  

balletschool. Het bureau van de directeur was de balletzaal en in het 3de leerjaar was de drumzaal. 

De eerste directeur heette Jaqueline Maurice. Juffrouw Nancy ( de directeur ) is directeur vanaf het 

jaar 2000 dus 23 jaar. 

Volgend jaar zijn er renovaties en dan gaan we een tijdje verhuizen naar schaarbeek.  

 

 

Dank aan Chantal Peten voor haar medewerking 
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NIEUWS ! ! 

Aardbeving Marokko 

 

Op de nacht van 8-9 september is er een zware aardbeving geweest in Marakech 

,Marokko . Het was kracht 7 op de ladder van Richter. Er waren 2.900 doden en 5.600 

gewonden.  

Hoe erg vind je wat er is gebeurd op 10 ? 

9, want er waren veel doden.                                                                                Nohe, L5 

Wat is er gebeurd volgens jou ? 

Er was een heel heftige aardbeving. Ik vond het heel erg.                                      Emeline, L4  

Vond je het erg ? 

Ja, want veel mensen sterven en ze zijn bijna alles kwijt. Hun huis, eten, etc.         Mariam, L6                                    
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Gustave

e 

Mop: 

Jantje:“Ken jij die mop over de taxi?” 

Mama:“Nee.” 
Jantje:“Kan kloppen, hij is net weggereden.” 

 

 

 
 

  

Raadsel: 
Wat hangt er achter een auto en is geel? 

 

Als je met je tekening in 

de krant wil staan, dan 

moet je jou tekening 

naar de post brengen. 

Namelijk: Lina, Fatima, 

Abigael & Tybelia.  

De tekening van De maanD 

Antwoord: een banaanhangwagen  

Post 
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November 
 

Maandag 

 

Dinsdag 

 

Woensdag 

 

Donderdag 

 

Vrijdag 

 

Zaterdag 

 

Zondag 

30 31 

 
 

 

1 2 3 
Beyrem 

4 
Iris 

 

 

5 

6 7 8 

 

9 
Elyama 

Leo 

 

10 
Vera 

11 
Eve 

12 
Shahin 

Irina 

 

13 
 

14 15 
Firmin 

16 17 18 
Johan 

19 
Zoë 

20 
Lina 

Samuel 

v.d.v 

Aurore 

Isidore 

 

21 22 
 
 

23 
Sarah E. 

 

24 25 26 

27 
Emeline 

28 

 
 

29 
Lois 

30 
Anouck 

1 2 3 
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Perfect weer om een rokje aan 

te doen!! 

Vandaag gaan we een 

eeuwenoud liedje 

zingen 

Even kijken door het 

raam. 

Liefste kindjes, vandaag ga 

ik een verhaal vertellen 

over … 

OOOOH! 

Pffff. Het regent, dan ga ik maar 

een paraplu meenemen. 

KO!!! 

Hij werd honderden keren 

vertaald, heel vaak wordt hij 

gezongen. 

Noem me NOOIT 

meer KO!!!! 

OOOH!!! 

Happy birthday to 

you!!! 

Even kijken op m’n telefoon 


